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Inhoudsopgave




De Grote Migratie, Real Avatars, aflevering 1. De terugkeer


In de donkere, maanloze nacht zag Rik de auto al van verre met brandende koplampen en binnenverlichting onder de Van Brienenoordbrug staan. Hij kreeg bij deze plek en dit tijdstip altijd associaties met geheime rendez vous' en criminele afrekeningen. Vooral het laatste, want dit afgelegen stukje niemandsland naast één van de peilers van de brug was allesbehalve romantisch. De auto stond op een soort parkeerplaats die hier met een vangrail tussen de weg en de rivier was gecreëerd, waarschijnlijk voor het personeel voor bediening en onderhoud van de brug. In zijn gebruikelijke, stevige tempo was hij aan komen fietsen, maar nu ging hij stapvoets rijden. Dat zag er niet goed uit. De auto stond niet gewoon achter de vangrail geparkeerd, maar er tegenaan. Eén koplamp brandde maar, zag hij nu, de andere was kapot. Op een meter of tien schuin achter de auto stopte hij. Nu hoorde hij dat de motor nog liep. Het was een splinternieuwe Mini Cooper, nou niet wat je noemt een gedumpt wrak. En als het een vluchtauto was, hadden ze hem wel in brand gestoken. Wie laat nou zo'n auto zo achter? Wat schichtig keek hij om zich heen en toen weer naar de auto. Ineens zag hij door het portierraam een bos haar boven het stuur. Hij voelde een koude rilling over zijn rug lopen en kreeg in één klap een droge mond. 'Getver, wegwezen hier', schoot het door hem heen en in een reflex reed hij weg zo snel hij kon. Toen hij vlak voor de auto langs reed, zag hij van over de vangrail dat de bestuurder bewegingsloos met zijn hoofd op de airbag van het stuur lag. Met grote weerzin remde hij even verderop voor Het Zalmhuis af, keerde om en stopte. Wie weet leefde hij nog. Dan laat je iemand hulpeloos achter. Dat kun je niet maken. Gespannen reed hij, scherp om zich heen kijkend, terug naar de auto, klaar om bij het minste of geringste zo hard mogelijk weg te fietsen. Stapvoets reed hij de  parkeerplaats op, stopte vlak achter de auto en pakte zijn mobieltje om 112 te bellen. Toen stopte hij hem weer in zijn zak. Hij hoorde het zichzelf al zeggen: 'Nee, ik heb geen idee wat er aan de hand is, want ik durfde niet te kijken'. Hij was allesbehalve een held, maar zó belachelijk wilde hij zichzelf nu ook weer niet maken. Opnieuw aarzelde hij. Waarom fietste hij niet gewoon door? Thuis kon hij toch ook de politie bellen? Die auto stond hier zo te zien nog maar net, dan moest hij het ongeluk, of wat het ook was, ook maar snel melden. Hij zette zijn fiets op de standaard en liep met bonzend hart tot bij het gesloten portier en tuurde naar binnen. Het enige wat hij van de bestuurder kon zien, was een gesloten linkeroog, de rest van het gezicht werd bedekt door een bos donker, lang haar. Bestuurster moest hij zeggen, want dit was beslist het linkeroog van een vrouw. Op het eerste gezicht nergens bloed, dat viel mee. Ook had hij geen slang van de uitlaat naar binnen zien gaan. Leefde ze nog? Hij klopte op het raampje, eerst zacht, daarna harder. Geen reactie. Voorzichtig deed hij het portier open. Haar linkerarm viel naar buiten en ze schaafde de knokkels van haar hand aan de dorpel. 'Au', dacht hij. Maar verder bewoog er niets. Voor geen geld raakte hij haar aan. Als hij goed keek en na een paar minuten nog niets had zien bewegen, dan kon hij in ieder geval melden dat het er ernstig uitzag. Hij boog zich gespannen voorover. Precies op het moment dat hij er met zijn neus bovenop stond, ging dat linkeroog open. Hij schrok zo dat hij in een reflex overeind schoot en zijn hoofd tegen de portier-opening stootte. Quitte. Het oog temidden van een wilde bos haar keek hem een ogenblik niets-ziend maar onmiskenbaar levend aan. Daarna draaide haar gezicht naar de andere kant en ging ze rechtop zitten. Zwijgend bleef ze een tijdlang de andere kant uit kijken. Even wist hij niet wat hij aan moest met de situatie, daarna herstelde hij zich.

'Is alles goed met u? Hebt u hulp nodig?'




De bestuurster draaide haar hoofd in de richting van Rik en tot zijn verbijstering zag hij dat het Lisa was, een vroegere studiegenote. En vriendin voor even. Hij was gaan reizen en zij ging terug naar haar ex. De volgorde wist hij niet meer precies. Of wilde hij niet weten. In ieder geval was zij ineens uit zijn leven verdwenen en had hij haar al ruim zeven jaar niet meer gezien. Hij herkende haar direct. Dat was niet wederzijds.




Zijn mond ging al open om haar naam uit te roepen, maar iets hield hem tegen. Er klopte iets niet. Ze bleef hem aankijken alsof hij een volslagen vreemde was. Alsof ze helemaal in een vreemde en dreigende omgeving terecht was gekomen. Hij zag paniek in haar opkomen en haar blik verharden.

"Ik ken u niet. Ga alstublieft weg en laat me met rust."

Afgezien van iets van oude gevoelens, zag ze er zo hulpeloos uit dat hij het niet over zijn hart kon verkrijgen om zo maar weg te gaan. Opnieuw keek ze hem aan alsof hij haar bedreigde.

"Laat me met rust! Ga weg!"

"Sorry, ik dacht dat u een bekende was. En ..."

Hij had nog veel meer willen zeggen, maar ze keek alsof ze ieder moment kon gaan gillen. Met zijn handen in een sussend gebaar liep hij achteruit.




Hij begon te twijfelen. Was het Lisa wel? Hij moest denken aan een vrouwelijke kennis die hem de ene keer hartelijk groette en de andere keer na zijn begroeting aankeek alsof ze wilde zeggen 'wat mot je van me'. Het bleek de tweelingzus van zijn kennis te zijn en die kende hem natuurlijk niet. Was dit niet de tweelingzus van Lisa? Bij wijze van spreken dan, want hij wist dat ze helemaal geen zus had. 




Inmiddels was Lisa - of wie ze ook was - uitgestapt, maar de verwarring hield aan. De vrouw had sprekend het gezicht, de gestalte en de stem van Lisa, maar ze reageerde als een vreemde. Op het moment echter dat hij zich wilde omdraaien, gebeurde het: zonder te kunnen aanwijzen wat het precies was, zag hij de vreemde vrouw veranderen in de hem bekende Lisa alsof er een soort sluier van haar af werd getrokken.




Met de berustende glimlach van iemand die weet wat er aan de hand is, maar er niets aan kan doen, kuste Lisa hem op beide wangen: "Hallo Rik, dat is lang geleden."

Onhandig stonden ze tegenover elkaar. 

"Moeilijk, hè, om een beginnetje te maken na al die jaren", zei hij om maar iets te zeggen.

Lisa trok haar jack dicht. 

"Je zal wel afgekoeld zijn. Het Zalmhuis is al lang dicht. We kunnen even naar mijn huis gaan. Ik woon op dit moment in Capelle, hier vlakbij. Dan kun je even opwarmen. En goed wakker worden. Als het je uitkomt, natuurlijk."

Ze glimlachte flauwtjes.

Snel keek ze op haar horloge. "Graag."

Rik keek haar bezorgd aan. 

"Weet je zeker dat het goed met je is? Je hebt de vangrail zo te zien flink geraakt. Gelukkig dat je airbag het deed. Of deed je dat alleen om een hoofdkussen te hebben?"

Ze reageerde niet op zijn flauwe grapje. 

Na een korte blik op haar beschadigde auto: "Dat is wel balen, maar hij rijdt volgens mij nog wel."

"Ik fiets voor je uit. Ik ben zuinig op mijn fiets en laat hem hier liever niet achter. En ik wil het je niet aan doen bij mij achterop te gaan. Hoewel dat natuurlijk heel romantisch zou zijn."

Voordat ze instapte, begon haar mobiel echter dringend te piepen en met een verontschuldigend gebaar nam ze op. "Hier in de buurt? Een zwarte Lamborghini? OK, ik kom eraan."

"Dat meen je niet, een Lamborghini?! Je gaat toch niet om met woningcorporatie-directeuren?!"

Maar ze luisterde al niet meer. 

"Kom eens langs, Rik, ik meen het. Ik zit veel op het EBL."

Ze gaf hem een visitekaartje en reed na een kus haastig weg. 'drs. L. Wansink, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Capaciteitsgroep Psychologie, Biologische en cognitieve psychologie', stond er op het kaartje van de Erasmus Universiteit. Alleen contactgegevens van het secretariaat van psychologie, geen eigen telefoonnummer of kamernummer. Het EBL, het Erasmus Behavioural Lab, hij kon eens bij Laurens Hollander langsgaan, die was daar systeembeheerder en dan kijken of zij er toevallig ook was.




Dat het horen van het merk Lamborghini op hem werkte als een rode lap op een stier, kwam niet doordat hij jaloers was op iemand die zich een Lamborghini kon veroorloven. Een half uur geleden was hij bijna dood gereden door zo'n projectiel. En dat moest haast wel dezelfde zijn geweest, want de kans dat er op dit tijdstip en in dit deel van Rotterdam twee zwarte Lamborghini's rondreden, was niet erg groot. Niet dat hij dacht dat iemand het op hem gemunt had, maar dat Lisa uitgerekend met datzelfde tiep ... Nou ja, wat maakt het uit. 




Met een geluid als van een straaljager was hij aan komen rijden en scheurde pal voor hem langs de bocht door. Hij moest ver over de honderd kilometer hebben gereden, want op het moment dat hij het brullende geluid hoorde, was hij al bij hem. Gelukkig had zijn fiets hele goede remmen. Met slippende banden was hij gestopt en stijf van de adrenaline bleef hij een tijdje staan. De auto had voorrang, maar je moet natuurlijk wel tijd krijgen om te stoppen. Het was ook zo'n onaards, hard geluid dat het inderdaad iets van een straaljager had, iets wat vloog en wat je met andere woorden geen voorrang hoefde te geven. Toegegeven, na een avondje in de kroeg was hij niet erg helder meer. 




Maar wat een ongelooflijk toeval dat hij Lisa ontmoette. Je zou haast in goden gaan geloven. Een god in een zwarte Lamborghini. Want zonder deze 'aanwijzing' was hij vanaf de Maasboulevard de Kralingse Zoom overgestoken om het fietspad langs de A16 te nemen voor de kortste route naar Capelle. Nu hij even bij dat kruispunt had stilgestaan om bij te komen van de schrik, besloot hij in een opwelling om toch maar rechtsaf te slaan richting Nesserdijk voor de iets langere maar ook mooiere route. Bijna had hij daarna een ommetje langs het haventje van De Esch gemaakt, omdat het zo'n heerlijke nacht was. Hij voelde echter dat hij behoorlijk moe was - het was een lange en drukke dag geweest - en reed toch maar door. Zou die god ook hebben geregeld dat hij tot een paar minuten voor één in het Witte Huis met Richard had zitten praten voordat hij op de fiets stapte? In het zicht van de Van Brienenoordbrug, die hij vaag had zien opdoemen tegen de donkere, maanloze hemel, was hij zelfs nog even gestopt bij zijn favoriete huis bij het strandje. En zo kwam hij precies op tijd om Lisa te ontmoeten. Typisch hoe die dingen gaan. 




Nauwelijks 24 uur terug in Nederland was hij die ochtend onwennig naar DGM gefietst en had al weer bijna een dodelijk ongeluk meegemaakt. Welkom terug. Van Capelle naar de stad ligt de campus van de Erasmus Universiteit zo ongeveer op de route, dus besloot hij daar even langs te gaan. Sinds begin november was hij er niet meer geweest en hij wilde even de sfeer opsnuiven. Hij had pas om twaalf uur in de stad afgesproken en hij had tijd zat. Na een lange fietsvakantie had hij nog niet zo veel zitvlees - niet voor een stoel althans - en hij was veel te vroeg van huis gegaan. In vijf maanden verandert de wereld niet, hield hij zichzelf voor, maar hij moest wel even wennen toen hij de campus op reed. De geplande 'Food Plaza' was zo te zien klaar. Het zat er al helemaal vol. Geen ouderwetse mensa meer, maar een grote ruimte met zitjes, waar je bij verschillende cateraars eten en drinken kon krijgen. En de doorgang door het L-gebouw was klaar. Je kon nu zonder afstappen doorfietsen van het Tinbergen Plaza naar het oude deel van de campus. Geleund tegen zijn fiets had hij een tijdje om zich heen staan kijken. Hij kon de rust niet vinden om zijn fiets in de stalling te zetten en binnen te gaan bij de Food Plaza of het Erasmus Paviljoen, laat staan langs te lopen bij zijn oud-collega's in de vleugel bij de aula. 




Terwijl hij daar met zijn fiets stond, zag hij een vrouw druk pratend in haar eentje een enorme koffer op wieltjes achter zich aanslepen. Af en toe stopte ze, keek om zich heen en wees dan ergens heen, er vanuitgaande dat degene met wie ze belde dit kon zien. Alsof ze in een andere tijdzone verkeerde, zo liep ze kriskras door het voetgangersgebied, totaal zonder rekening te houden met de voetgangers in deze wereld. Geroutineerd weken dezen echter uit zonder verder een blik op haar te slaan. Met de snelheid van een stevige wandelpas kwam er een klein vrachtwagentje door de doorgang van het L-gebouw rijden. Het was een soort golfkarretje maar dan helemaal symmetrisch, dat wil zeggen zonder voor- of achterkant. En zonder bestuurder. Rik wist dat het Erasmus Facilitair Bedrijf ging experimenteren met zelfsturende wagentjes - hij was nog betrokken geweest bij de plannen daarvoor - maar hij had hem nog niet in werking gezien. 




Met een half oog volgde hij het wagentje, maar toen die met veel lawaai een reclamebord voor de Food Plaza omver reed, keek hij direct gealarmeerd op. Uit de voorbereidingen voor de inzet van dit soort wagentjes wist hij dat ze helemaal vol met beveiligingscircuits zitten. Als zo'n ding dan toch nog tegen iets aanrijdt dan is het goed mis. En helemaal als hij na zo'n botsing doorrijdt. De omstanders keken geschrokken naar het omver gereden bord en het vreemde rijgedrag van het wagentje, maar wisten niet wat ze moesten doen. Het wagentje reed nu recht af op de vrouw met de koffer, die druk gesticulerend in haar eigen tijdzone bovenlangs de trap naast Het Erasmus Paviljoen liep. Rik liet zijn kostbare fiets vallen en sprintte schreeuwend naar de vrouw. Het wagentje lag op ramkoers en wat nog erger was, hij zou haar de hoge stenen trap af stoten, om er vervolgens achteraan te gaan en haar onderaan de trap te verpletteren. Vlak voordat hij haar zou scheppen, zwenkte het wagentje echter scherp naar links, reed nog tien meter door en botste zachtjes tegen één van de plaatstalen bloembakken. Op dat moment keek de vrouw verstoord op naar Rik, die haar tot op een paar meter was genaderd, en voegde hem op scherpe toon toe "Excuse me?". Even stond Rik met zijn mond vol tanden, toen zei hij kortaf "Sorry". Hij voelde zich belachelijk en liep snel terug naar zijn fiets. Binnen een paar minuten zouden er medewerkers van het Facilitair Bedrijf aankomen, maar ze moesten het nog maar even zelf uitzoeken.




Zonder op of om te kijken reed hij om het Paviljoen en de vijver heen naar de Burgemeester Oudlaan, om vandaar over te steken naar het fietspad langs de Maasboulevard. Hij dwong zichzelf om heel rustig te blijven fietsen en diep adem te halen. Zonde van het mooie weer om zijn humeur te laten bederven. Vanmiddag zouden ze dat bijna-ongeluk op DGM wel bespreken, nu wilde hij nog even genieten van het tochtje. Ontelbare keren had hij daar gereden, maar hij bleef het mooi vinden, de skyline van Rotterdam, gezien van over de Maas. Via de Erasmusbrug reedt hij naar de Kop van Zuid en dan over de Rijnhavenbrug naar Katendrecht. Ruim op tijd kwam hij aan op het Deliplein.




Voor het eerst sinds bijna drie maanden kwam Rik weer op DGM. Hij voelde een zekere trots toen hij voor de deur stond en naar het naambord keek. 'De Grote Migratie (DGM)', de onderneming die Richard en hij ruim vier jaar geleden waren begonnen en die inmiddels zeven vaste medewerkers telde en altijd meerdere freelancers over de vloer had. Eigenlijk waren ze al eerder begonnen, maar dan als los netwerk van zzp-ers. Het werk kwam gewoon op hun af. Heel inspirerend werk, maar wel veel. Nu, achteraf, wist hij dat dat ook een rol had gespeeld in zijn inzinking. Dat hij jarenlang te lang en te hard zonder onderbreking had doorgewerkt. Direct na de oplevering van de webgame Finding Desiderius, begin november afgelopen jaar, voelde hij zich mat en lusteloos. Hij moest zich door de dagen slepen. Apart mechanisme trouwens, dat je pas achteraf ziet dat je roofbouw op jezelf aan het plegen bent. Als je midden in de rotzooi zit, dan ga je door omdat het moet, omdat het niet anders kan. Een soort functionele bewustzijnsvernauwing. Nadat hij eerst van zijn project was gehaald - Finding Desiderius was nota bene zijn geesteskind - en daarna zelfs een serieus conflict kreeg met Richard, voelde hij niets. Hij begreep het zelf ook niet helemaal, maar hij ging gewoon op eigen houtje door. Nadat bij de oplevering van de webgame duidelijk was geworden dat Rik door zijn terrierachtige gedrag de Erasmus Universiteit voor een grote ramp had behoed, was alles uitgepraat. De lucht was weliswaar geklaard met Richard en iedereen op de universiteit met wie hij had samengewerkt, maar in zijn hoofd wilde de wolken maar niet wegtrekken.




Na de jaarwisseling was het Richard die hem voorstelde om een paar maanden vrij te nemen. Daar had hij niet lang over hoeven na te denken. Tijdens één van de vele bezoekjes aan zijn zus Wiesje en haar vriend Najib vertelden zij aan Rik dat ze in maart voor een maand naar Marokko gingen. Ze konden in een klein dorp ten Noorden van Agadir gebruikmaken van een huisje van de familie van Najib. Ze spraken af dat Rik daar ook een paar weken naartoe zou komen. Hij besloot om begin februari naar Noord Marokko te vliegen en vandaar verder te fietsen. Rik kocht het duurste model Idworx fiets. 'Omdat ik het waard ben' zei hij er bij iedereen bij om alle opmerkingen voor te zijn over de aanschaf van een fiets van zesduizend euro. Begin februari vloog Rik naar luchthaven Ibn Batouta, vlakbij Tanger. Alleen. Hij had zich wel over een drempel moeten zetten, maar daarna had dat ook wel wat. Geen van zijn vrienden of vriendinnen was enthousiast genoeg geweest om mee te vragen. En als er iets was waar hij de pest aan had, dan was het op pad te gaan met iemand die hij er voortdurend van moest overtuigen dat 'het toch echt heel leuk was'. In je eentje heb je ook eerder aanspraak. Zo'n eenzame reiziger - 'en dan ook nog zo'n arme drommel die niet eens een auto kon betalen' - riep kennelijk veel verzorgende gevoelens op. En andere gevoelens ook, maar dan moest hij wel oppassen. Marokko was nog lang niet overal een modern land. Hoe dan ook werd hij vaak uitgenodigd voor een maaltijd of slaapplaats en kreeg hij namen en adressen mee voor een volgend gastvrij adres. Vanaf het vliegveld naar Agadir was ongeveer 900 km. Dat was goed te doen in vier weken, maar met alle gezellige adresjes en uitstapjes werden dat er zes. Gisterochtend was Rik vanuit Agadir terug komen vliegen naar Nederland en stond voor het eerst weer voor de deur van DGM. 




Als welkom gingen ze met z'n allen lunchen bij Deli Bird. Iedereen was er, Richard uiteraard en verder André, Nora, Ferdi, Josephine en Almir. Rik liet zijn iPad rondgaan met wat foto's. "De andere veertienhonderdnegentig foto's zet ik voor de echte liefhebber nog wel een keer op internet". Zijn fiets hadden ze al op kantoor bewonderd, die had hij gewoontegetrouw in de garderobe gestald. Het verslag van zijn reis bleef beperkt tot wat losse anekdotes. Twee maanden laten zich niet even samenvatten. DGM kwam nauwelijks ter sprake, Richard zou hem vanmiddag een zakelijke update geven. Over het bijna-ongeluk met het zelfsturende wagentje spraken ze af dat Nora en André direct een eerste onderzoek naar de oorzaak zouden doen. Morgenochtend kwamen ze er uitgebreider op terug.




Of hij 'op het platteland' bleef wonen, wilden ze verder weten. Vlak voor hij op reis ging, had hij zijn intrek genomen in het huis van Lex Roozendaal, een bevriende medewerker van de Erasmus Universiteit die voor een jaar naar het buitenland ging. Als hij op het huis, de katten Trek & Trees (ze waren inderdaad altijd kwijt) en de plantjes paste, hoefde hij er niets voor te betalen. Het was een aantrekkelijk dijkhuis in Capelle aan den IJssel, het platteland in de ogen van zijn collega's. Zijn eigen appartement op Katendrecht had hij uitgeleend aan Josephine, die na een stukgelopen relatie op straat stond. 

"Ik zie wel. Voorlopig is het wel best zo. Goed voor de fietsbenen."




Aan het einde van de middag sprak hij met Richard af in het Witte Huis aan de Oude Haven om uitgebreid bij te praten en samen te eten. Richard vertelde meer over het vervolg van het Finding Desiderius-project. Hij had Rik op diens vakantie al enthousiast ge-sms-t dat DGM de opdracht had gekregen om een plan te ontwikkelen voor het vervolg. Toen zij indertijd het projectvoorstel indienden, hadden zij allereerst alleen de opdracht gekregen om het eerste deel van het voorstel uit te voeren, namelijk het ontwikkelen van de webgame Finding Desiderius. Afhankelijk van hoe het liep zouden ze ook de opdracht krijgen voor het tweede deel, de ontwikkeling van de campus tot proeftuin voor wetenschappelijk onderzoek. Het hoofdthema voor die proeftuin was 'Leven in een online, intelligente, gerobotiseerde wereld'. Dan ging het er echt om projecten van de grond te krijgen. Dat betekende interne en externe partijen met elkaar in gesprek brengen en hun inspireren en faciliteren. Onderdeel hiervan was om de campus te helpen voorbereiden op de inzet van onder meer zelfsturende auto's, drones, robots, avatars en intelligentie in gebouwen en terrein-voorzieningen.




"Ben je eigenlijk al langs geweest bij Hartman? Je wist toch dat hij terug was?"

"Natuurlijk wist ik dat. Maar het is er nog niet van gekomen. Het was afgelopen najaar nogal hectisch."

"Echt geen ruzie, of bekoelde relatie? Hij had je min of meer laten zitten met je promotie. Toch? Maar hij is wel één van de belangrijkste hoogleraren achter het Erasmus Behavioural Lab. En het is niet niks wat hij in een paar maanden tijd uit de grond heeft gestampt. HolodeckII is het grootste project dat gebruikmaakt van onze proeftuin. Tactisch misschien handig als je de draad weer met hem oppakt."

"Met onze relatie is niets mis. OK, we moesten indertijd wel het één en ander uitpraten, maar alles is nu prima. Ik ben zelfs nog eens bij hem langs geweest in San Francisco. En ben daar zelfs weer eens mee wezen zeilen op zijn 'Cyber Sailing'."

"Ik ben altijd wel een beetje jaloers op je geweest. Guido Hartman was de man waar het meestal om draaide. Als hij met zijn enorme zeiljacht Rotterdam binnenvoer en aanlegde in de Veerhaven, dan stond het hele College hem daar op te wachten. En jij stond daar dan als vanzelfsprekend ook aan dek."

"Dat was inderdaad een prima tijd. We gingen vriendschappelijk met elkaar om. Maar het was natuurlijk geen vriendschap. Het was totaal niet gelijkwaardig. In geen enkel opzicht. Hij was om te beginnen mijn docent en later mijn promotor. En hij leefde op grote voet. Wat ik mij helemaal niet kon veroorloven. Dankzij hem kon ik mee op luxe reisjes op zijn schip - hij betaalde alles - maar ik kon dat natuurlijk nooit terugdoen. Zoiets vind ik moeilijk. Je doet voor spek en bonen mee. Ik ben er trouwens zoals je weet ook helemaal niet de persoon naar om het zo breed te laten hangen."

"Alleen een fiets van zesduizend euro."

"En jij een antieke Citroën snoek. Je hebt waarschijnlijk belachelijk veel betaald voor dat oude wrak, dat ook nog eens vreselijk vervuilend is."

Richard hief zijn glas naar Rik en lachte.

"Ik heb je gemist, Rik. Ik ben blij dat je weer terug bent."

"Proost, Richard, dat is helemaal wederzijds. En ik wil er weer tegenaan."

"Maar ik onderbrak je. Ga verder over Hartman, ik ben nieuwsgierig."

"Weet je, voor Guido is het vanzelfsprekend dat hij op grote voet leeft. Zo is hij gewoon en ik niet. Ik dacht regelmatig 'moet dat nou?' als hij bijvoorbeeld zijn Jaguar pal voor een terras parkeerde. Toch had ik ook bewondering voor hem. Hij leefde niet alleen op grote voet, maar hij dacht ook groot, internationaal. Hij is zonder meer een charismatische man met stijl, met flair. Eerlijk gezegd heb ik me altijd afgevraagd wat hij in me zag. Ik denk dat hij gezelschap nodig had, iemand die flexibel en meegaand was. Met zijn vrouw, Marjolein, moest hij veel te veel rekening houden. Die had ook altijd een hoop commentaar. Daar kon hij slecht tegen. Ik hield wel van die grootse ideeën en plannen. Alleen in de aanpak was hij totaal anders dan ik. Ik zou het veel preciezer willen voorbereiden. Ik moet even een moment van stilte en rust hebben om een beslissing te kunnen nemen. Bij Guido gaat het om snelheid en 'het moment pakken', zoals hij dat noemde. Hij heeft daardoor grote fouten heeft gemaakt en is ook meerdere keren belazerd. Maar wie weet weegt dat ruimschoots op tegen zijn 'grote momenten'. Zoals het binnenhalen van ConnectId als financier voor HolodeckII."

"Paste die grootse stijl van hem wel in Nederland? Had zijn plotselinge vertrek bij de Erasmus Universiteit niet te maken met zijn frustratie over de grote hoeveelheid regeltjes in Nederland?"

"Volgens mij wel, hoewel hij dat nooit hardop zei. Hij had het er vooral over dat hij altijd al een tijd bij Berkeley wilde werken en dat hij het fantastisch vond om in de omgeving van Sillicon Valley te zitten. Dat was denk ik ook echt wel zo, maar binnenskamers had hij ook wel eens laten vallen dat hij het gezeur en de regeltjes in Nederland zat was. Hij is - tenminste in mijn ogen - in de eerste plaats een wetenschappelijk ondernemer en geen ondernemende wetenschapper. Niet alleen de eindeloze regeltjes, maar ook het gebrek aan mogelijkheden voor snelle financiering van projecten frustreerden hem mateloos. Dat hij verwijten kreeg over het aangaan van zakelijke contacten die de wetenschappelijke integriteit van zijn onderzoek zouden kunnen aantasten, begreep hij totaal niet. Regeltjes, prima, maar niet voor hem."

"En wat doet hij als hij er toch mee te maken krijgt? Krijgen we dan Mr. Hide te zien? Heb jij hem wel eens echt uit zijn slof zien schieten?"

"Nee, nooit. Maar pas op, zijn vriendelijkheid wil absoluut niet zeggen dat hij je gelijk geeft. Of zelfs maar rekening met je houdt. Ik was een keer met Guido op stap en aan het einde van de middag zou Marjolein voor ons koken. Zonder dat het nodig was en zonder even te bellen kwamen we uren te laat. Maaltijd naar de knoppen, Marjolein overstuur en Guido vertelt slappe leugens. Marjolein was ook niet de makkelijkste, maar je kunt je afvragen waar dat mee begonnen was. In ieder geval ging het vaak zo, ook op de faculteit, dat als hij in het nauw werd gedreven, dat hij dan eerst probeerde te ontwijken, dan begon te draaien en als hij er nog steeds niet uitkwam zonodig glasharde leugens vertelde. Weet je dat Marjolein van de secretaresse moest horen dat hij een aanstelling in de VS had aanvaard? Ze is dus ook niet meegegaan."

"Je zal maar met zo iemand getrouwd zijn. Hoe zei Nixon dat ook al weer? 'Het gaat om de houdbaarheid van een waarheid. Als die verstreken is, moet je een nieuwe kiezen.' Is het een psychopaat?"

"Nee, beslist niet. Het is een aardige man met veel talent. Maar zorg dat je nooit helemaal van hem afhankelijk bent. Ik kon het prima met hem vinden omdat ik mijn eigen gang ging. Ik heb bij hem nooit op iets gerekend."

"En je promotie dan? Hij heeft je overgehaald om bij hem te promoveren."

"Mijn eigen motivatie was weg. Dat lag niet aan Guido. En dat hij mij gevraagd had wil nog niet zeggen dat het niet voor honderd procent mijn eigen keuze was. Waar ik ook wel even genoeg van had, dat was voor spek en bonen meedoen in een wereld die de mijne niet was."

"En nu is hij terug. Lukte het daar niet zo? Wat heeft hij daar voor elkaar gekregen? Of is het zo iemand die overal na een paar jaar weer vertrekt, omdat dan zichtbaar wordt dat die prachtige ideeën van je toch niet zo veel waard zijn. Nou ja, hij heeft hier wel ConnectId binnengehaald."

"Eerlijk gezegd heb ik hem niet zo gevolgd. Een paar keer kwam ik een artikel van hem tegen. Voor zover ik weet is hij  ruwweg doorgegaan met hetzelfde onderwerp als waar hij hier al mee bezig was, namelijk de psychische effecten van een langdurig verblijf in een virtuele wereld. Hij stelde zich dat altijd voor als een langdurig verblijf in een ruimteschip. Dat weet ik omdat we het daar al voor zijn vertrek over hadden. Hij is een liefhebber van science fiction. Star Trek vond hij prachtig. Vandaar die naam HolodeckII. En de naam van zijn schip 'Cyber Sailing'. Trouwens, nu ik eraan denk, hij had me vorig jaar nog een keer gemaild over ons Finding Desiderius-project. Hij was heel erg geïnteresseerd in onze avatars. Vooral hoe ze aangestuurd werden. Of we al iets als 'motion capture' gebruikten, of nog gewoon een game console."




Het was al tegen enen dat hij op de fiets stapte om terug naar Capelle te rijden. De ontmoeting met Lisa zal niet langer dan twintig minuten hebben geduurd, maar het was toch al bijna twee uur toen hij thuiskwam. Hij was doodmoe en ging direct naar bed. Die nacht droomde hij dat hij op de virtuele campus van de Erasmus Universiteit binnenliep bij het Erasmus Paviljoen en aan een tafeltje bij het raam ging zitten. Een man aan een ander tafeltje zat hem vanachter zijn krant te begluren, maar voordat hij naar hem toe kon lopen om te vragen wat hij wilde, kwam er een Mini Cooper aan scheuren, die met veel lawaai een reclamebord omver reed en vervolgens ruw tegen de glazen pui van het Paviljoen parkeerde. Minzaam glimlachend stapte de softbot Desiderius Erasmus uit, liep om de auto heen en hielp Lisa uitstappen. Lisa gaf Desiderius een arm en samen liepen ze naar binnen, naar het tafeltje van de gluurder. Toen deze zijn krant liet zakken, zag Rik dat het Guido Hartman was. 




Het aantrekkelijkste punt aan het huis van Lex was dat het direct aan de IJssel lag en een groot terras aan het water had. In de keuken had hij voor zijn ontbijt wat broodjes en een kan koffie gemaakt en nam deze mee naar buiten. Het kostte moeite om helder te worden. De ochtend na de nacht ervoor, zeg maar. En de hele dag ervoor eigenlijk. Zeven jaar had hij niet aan haar gedacht en niets van haar gehoord en dan duikt ze uit het niets op. En dan blijkt ze ook nog eens te werken bij het EBL, waar een andere oude bekende net een groot onderzoeksproject is begonnen.




Laurens Hollander vond het een goed idee om samen te lunchen en ze spraken af dat Rik hem op zijn kamer zou komen ophalen. Daarna zouden ze samen naar de Food Plaza lopen. Onderweg naar de universiteit zag hij dat het glas van de koplamp van Lisa's Cooper er nog lag. Die plek lag op zijn vaste route en hij was toch maar even afgestapt om het zeker te weten. Hij had dus niet gedroomd. 




Voordat hij bij Laurens langsging, liep Rik even naar de balie van het EBL om naar Lisa te vragen. Met haar kaartje in de hand stond hij te wachten, terwijl hij nieuwsgierig om zich heen keek of hij haar toevallig al zag. Guido moest hier ook rondlopen, maar daar was hij nog niet aan toe. 




Zou Lisa hem deze keer wel herkennen? En zou ze wel echt willen dat hij haar kwam opzoeken? Ineens wilde hij haar heel graag zien. Ongeduldig keek hij op en gelukkig had de secretaresse net tijd voor hem. Hij had zijn pen al gepakt om het kamernummer en misschien zelfs een telefoonnummer op het kaartje te schrijven. Tot zijn verbijstering kreeg hij te horen dat hier wel ene Lisa Wansink had gewerkt, maar dat zij een half jaar geleden met onbekende bestemming was vertrokken. Hij was zo uit het veld geslagen dat het rumoer op de gang pas tot hem doordrong toen hij een klap op zijn schouder kreeg.

"Rik, dat is een verrassing! Wat leuk om je weer eens te zien."

Omringd door een heel gezelschap van dames en heren in pak stond Guido voor zijn neus. Met beide handen had hij de hand van Rik gepakt en hield deze vast terwijl hij hem met een brede grijns aankeek.

"Dat treft niet, Rik, zoals je ziet heb ik al een afspraak. Maar ik vind het vreselijk leuk dat je me bent komen opzoeken. Wacht."

Hij richt zich tot de secretaresse.

"Mirjam, wil je kijken of ik nog een gaatje heb voor een lunch met Rik deze week?"

En weer tot Rik: "We spreken elkaar gauw, ik moet nu verder."

En tien meter verder: "Gaan we ook weer een keer zeilen. 'Cyber Sailing' is weer terug in Nederland".

En met een joviale armzwaai verdween hij door de deur.

Koeltjes keek Mirjam hem aan.

"Een lunchafspraak gaat deze maand niet meer lukken. Een ontbijt volgende week is alles wat ik voor je kan doen."

"Laat maar zitten".

Zonder haar verder aan te kijken draaide hij zich om en liep de gang in van Laurens' kamer. 




"Ha Laurens, dat is lang geleden! Wacht, ik zit met een dringende vraag."

Rik deed de kamerdeur achter zich dicht.

"Sorry dat ik zo met de deur in huis val, maar gisteren kwam ik stomtoevallig een oude vriendin tegen en ze blijkt bij psychologie te werken. Tenminste, dat staat op haar visitekaartje. En ze zou onderzoek doen bij het EBL. Maar die trut bij de balie zegt dat ze een half jaar geleden vertrokken is en dat ze geen adres hebben. Ooit gehoord van Lisa Wansink?"

"Zeker. Ze doet hier promotieonderzoek. Ik ken alle promovendi hier. Maar nou je het zegt, ik heb haar al een tijd niet meer gezien. Wacht, ik kan in de agenda zien wanneer ze voor het laatst één van de labs had geboekt. Hier heb ik het: eind november vorig jaar. Dat is lang geleden. Typisch, ze is nog niet gepromoveerd, dan had ik dat geweten. Kom op, ik heb honger."




Bij de lunch vertelt Laurens dat hij allesbehalve blij is met de komst van Hartman.

"Met de wetenschappers heb ik altijd veel contact, zeker met de hoogleraren. Ze weten dat als ze snel over hun software en hardware willen krijgen, ze zo gauw mogelijk met mij moeten komen praten. Maar Hartman loopt hier vriendelijk glimlachend rond en zegt niets. Ik krijg daar de kriebels van."

"Wat is daar mis mee? Het is toch juist goed dat hij eerst rondkijkt hoe het hier in zijn werk gaat en pas daarna met opmerkingen komt?"

"Wist je dat hier eind november een grote verbouwing is begonnen? Dat is voor dat grote, nieuwe onderzoek van hem, HolodeckII, dat hij samen met ConnectId gaat doen. Ik moest van de werklui horen dat ze hier gingen verbouwen. Dat kan toch niet! Ik ben systeembeheerder, dan moeten ze toch even langskomen voor overleg!"

"Communiceren is ook een vak. Dat is inderdaad een beetje lullig. Ik hoop dat hij wel tijdig bij jou aanklopt voor de systemen en de apparatuur, want anders krijg jij dat nooit op tijd af. Wanneer moet de hele verbouwing af zijn?"

"De werklui hadden het over een week of vier. Als Hartman direct daarna de labs wil laten inrichten krijg ik dat nooit van zijn leven op tijd af."

"Dan is dat toch Hartmans probleem?"

"Maar ze kijken mij daar op aan. Zo gaat dat altijd."

"Vervelend dat het zo loopt. Volgens mij wordt het heel interessant onderzoek. Koffie? Ik trakteer. Als troost."

Ze staan op om naar Starbucks te gaan.

"Zul je zien, dan kan ik op het laatst een paar weken van tachtig uur maken. En hij lekker rondscheuren in zijn Lamborghini."

"Hè, rijdt Hartman in een Lamborghini?"

"Moet je hem eens horen wegrijden! Of er een straaljager opstijgt!"
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